
De Schakel Zondag 5 maart 2023     Week 10     Jaargang 25 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 
 
De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te  beluisteren via  
http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via 
https://www.ichthus-emmermeer.nl op de thuispagina. Ook is mogelijk de dienst op een later 
moment te beluisteren of te bekijken. Dit kan pas een paar uur na de dienst. 
  

Begroetingscommissie: Mevr. P. Moorlag en mevr. M. Altena 
Voorganger:     Mevr. J. Keim-de Wit 
Organist(e):    Dhr. H. Kroon 
Ouderling:     Mevr. B. Beukers 
Diaken:    Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector:   Mevr. I. de Jonge 
Koster:     Dhr. J. Post 
Weekkosters:    Dhr. en mevr. Venema 
  

Agenda 
Zo:  10.30 uur Koffieschanken Gea en Dick Warringa 
Ma:      14:00 uur Achterom 
Ma: 19:30 uur Ichthuskoor 
Di: 10:00 uur Moderamen 
Wo:      10.00  uur  Koffieochtend in de Zeihuuvzaal. Gastvrouw Gea Berends 
Vrij: 13.30 uur Schakel vouwen: mevr. N. van der Kamp 
Vrij: 13.45 uur Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks 
 

Komende kerkdiensten 
Op 12 maart in Ichthus om 9.00 uur met mevr.  Dekker-Averesch.  
 
De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente  
gebracht worden naar:   
Dhr. en mevr. Klaaassen, Wolfsbergenweg 16, 7822 AW Emmen.  
  
Dankjewel 
Wat fijn dat de opbrengst van de spaarbusjes voor de 40-dagentijd weer bestemd is voor de 
Soupkitchen in Namibie! 
Juist deze week kregen we een berichtje van Kapepo of wij nog geld voor de Soupkitchen kunnen 
overmaken. De omstandigheden in Namibie zijn erg slecht. De prijzen zijn ook daar flink gestegen. Er 
is veel armoede. Er komen beduidend meer kinderen naar de Soupkitchen voor een warme maaltijd. 
Het is toch super dat we vanuit Ichthus een beetje mee kunnen helpen? De kinderen van de 
Soupktchen zijn jullie heel dankbaar. 

Gerrit en Ans Misker 



  
  
  
  
Uitnodiging voor de ontmoetingsmaaltijd 
Wat is het mooi om elkaar als leden van Ichthus te ontmoeten rond maaltijd en gesprek. De 
werkgroep Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat organiseren daarom dit jaar twee momenten 
met zo'n ontmoeting. 
En wel op donderdag 9 maart van 18.00-20.30 uur en op dinsdag 14 maart van 12.30 -15.00 uur. 
Samen heerlijk eten en spreken over: Aan tafel, ontvangen en delen. 
U kunt zich aanmelden tot 6 maart voor de bijeenkomst op 9 maart en tot 11 maart voor de tweede 
bijeenkomst. Aanmelden via de mail bij Annie Wubs, anniewubs@hotmail.nl of via de kerktelefoon 
06-41872814. 
Met een hartelijke groet, Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat. 
  
Herinnering 
U kunt zich nog aanmelden voor het PioniersCafé in Ichthus. Deze vindt plaats op dinsdag  
7 maart 2023 van 14.30 - 16.00 uur.  
Boeiend om met anderen van gedachten te wisselen over ouder worden en wat dat in onze moderne 
tijd betekent.  
Van harte aanbevolen én welkom. Info en aanmelden bij: dinekevanoort@pgemmen.nl  of  
06-43980309 
  
Oproep 
Na vele jaren het voorzitterschap van het College van Diakenen met veel enthousiasme te hebben 
uitgevoerd wil ik het stokje graag door geven, uiterlijk 1 juni 2023. Het College van diakenen is 
daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkdiaconieën , de secretaris, de 
penningmeester en de voorzitter. Er wordt één keer in de twee maanden vergaderd. 
Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar op de hoogte houden en het ontwikkelen van activiteiten 
die Emmen-Breed georganiseerd kunnen worden. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor 
het diaconale werk van de PG Emmen.  
De  voorzitter heeft in dit boeiende werk een inspirerende en voortrekkende rol. Hij/zij 
vertegenwoordigt het College in de Algemene Kerkenraad en is tevens lid van het moderamen van de 
Algemene Kerkenraad. 
Indien u interesse heeft kunt u mij met contact op nemen. 
Dick Wierenga voorzitter College van Diakenen  06-29005195  
of wierderk@gmail.com. 
  
Musical ds. Harry Klaassens: HET GAAT DOOR! 
Beste mensen 9 jaar geleden alweer nam ik afscheid van Ichthus en Emmen. In september a.s. leg ik 
ook mijn dienstwerk voor Erica en Klazienaveen neer. In april en mei a.s. ga ik voor een lange 
wandeltocht door Spanje naar Santiago de Compostella. als overgang van werk naar pensioen. En als 
afsluiting heb ik met jonge en oudere gemeenteleden van Erica, Klazienaveen en ook van Nieuw-
Amsterdam een musical ingestudeerd. Ik wil jullie daar van harte voor uitnodigen! 
Niet alleen als weerzien met u en andersom (ik speel de rol van de evangelist Lucas) maar ook 



vanwege het thema en de prachtige inhoud. De titel van de musical is: het gaat door! 
Het begint met scènes uit het boek Handelingen der apostelen. We zien en horen Paulus in Filippi. 
Lucas vertelt aan Theofilus passages uit zijn boek over de reizen der apostelen. Maar hoe zal het in de 
toekomst verder gaan? Er worden beelden getoond uit 2000 jaar christendom. Het komt neer op 
barmhartigheid blijven doen laten de kinderen weten in een moderne versie van de barmhartige 
samaritaan. En tenslotte zien we beelden van christelijk leven in onze tijd. Bij het afscheid van een 
predikant in een tijd van een krimpende kerk een mooi hoopvol verhaal! 
De uitvoeringen zijn op 31 maart en 1 april a.s. in de kerk van Erica. Inloop vanaf 19.30, start musical 
om 20.00 uur. Na afloop ontmoeting en een drankje. Gratis tickets voor één van beide avonden zijn 
te bestellen via hetgaatdoor@gmail.com. Een vrije gift is welkom voor de onkosten.                      
Hartelijke groet, ds. Harry Klaassens 
  

De winter is vergangen, 
de aarde rekt zich uit, 

   zij wacht reeds met verlangen de volheid van de tijd, 
   want daar staat hij gerezen, 

   de grote Bruidegom, 
   Zijn naam zal zijn geprezen al zij 't als in een droom. 

  
Hij staat er ons ten goede 

   in deze slechte tijd, 
   wij moeten Hem begroeten, Zon der gerechtigheid; 

   wij moeten Hem aanbidden, 
   Zoon Gods en evenknie, 

   zoals Hij staat temidden van wet en profetie. 
  

3 De bergen zullen dragen 
   vrede en zaligheid, 

   wanneer Gij op komt dagen die Zoon van David zijt, 
   o laatste Zoon van Adam, 
   en eerste Zoon van God, 

   die door zijn Levensadem zal opstaan uit de dood. 
  

Dit lage mensenleven, 
  vernederd en veracht, 

hoog zal het zijn verheven; looft God uit alle macht! 
   De schepping vol verlangen 

   reikhalst en rekt zich uit; 
   de winter is vergangen, Gods mare wordt verbreid. 

  

 
 
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 64 00 35 (N. van der Kamp) Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 10 maart 


