Zondagsbrief
lehthus en de Opgang

Zondag 19 maart 2023, week 12 jaargang 25

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com Voor degene die een bezoek willen van een dominee of
ouderling kunnen dit nummer bellen.
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De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl

Begroeting: Dhr. en mw. Post
Voorgangers: Ds. G. Kajim en J. de Valk Boerma

Organist: Dhr. H. Vink
Ouderling: Mw. A. Wubs
Diakenen: Mw. G. Venema
Lector: Mw. A. Knigge
Koster: Dhr. J. Post

Weekkoster: Heren D. Warringa en A. de Jonge
Koffieschenken: Dhr. en mw. Knigge

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom, ledereen is welkom!

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Gastvrouw: Mw. A. van Vondel

Wo: 19.30 uur: Kerkenraad

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: lena Pals en G. Strootker

Vr: Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa

Komende diensten: Voorganger dhr. H. Bouma
26 maart: 09.00 uur: De mond van een vriend, Het verhaal van Judas.

Zondag, 26 maart 2023 om 9.00 uur in Ichthus te Emmen

DE MOND VAN EEN VRIEND, Het verhaal van Judas

Hans Bouma, voorganger en verhaal — lena Pals, fluit, Hans Vliegenthart, piano

Judas, wie is hij? Onnoemelijk veel is er over hem getheologiseerd, gefilosofeerd, zoveel beelden
heeft men van hem geconstrueerd. Hij zou de satan zijn, de satan in eigen persoon. lemand die er
alles voor over heeft om zichzelf te verrijken. lemand met ernstige depressies, eigenlijk niet
toerekeningsvatbaar.

Zelf komt hij in deze dienst aan het woord. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker,
inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is
hij?

Het verhaal dat Judas bij monde van Hans Bouma vertelt en waaraan lena Pals en Hans Vliegenthart
muzikaal deelnemen, wordt ingeleid door de poétisch-muzikale collage Zijjn mensen op aarde
(Psalm 113-118 opnieuw uitgesproken).

De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar:
Mw. B de Labije-Tienhoven (Ichthus( en mw. A. Olijslager (Opgang)

Paasmiddag

Wij organiseren een Paasmiddag voor onze oudere gemeenteleden op woensdag 29 maart,
aanvang 14.30 uur in Ichthus.

Het thema van deze middag is “PAASLACH” wij sluiten af met een heerlijke broodmaailtijd.
U mag gerust iemand meenemen. Graag opgeven voor 27 maart bij Gré Venema tel.615291
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Vernieuwen/vervangen beeld-, geluids- en video-installatie in de kerkzaal.

Zoals wel bekend, wordt in de komende weken de beeld-,

geluids- en video-installatie vernieuwd/vervangen in de kerkzaal en zullen er kabels gemeten en
geknipt wordt, kabelgoten aangelegd worden e.d.

In week 16 zal er van maandag 17 april tot en met donderdag 20 april het bedrijf Schaapsound de
kabels en apparatuur aansluiten inclusief het plaatsen van de camera's en tv's.

Dit houdt in dat de kerkzaal die dagen niet beschikbaar is, ook 's avonds niet, wegens de kabels,
hoogwerkers en apparatuur welke door de kerkzaal staan.

De repetitie van het Ichthuskoor kan maandagavond 17 april niet doorgaan, de overige activiteiten, die
beneden plaats vinden, kunnen gewoon doorgaan.

Vroeg op Pasen Viering

Ook dit jaar vindt er op 1¢ Paasdag (zondag 9 april a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de
Grote Kerk in Emmen.

Buiten wordt om 07.20 uur het Licht van Pasen ontstoken en worden Paasliederen gezongen.
Binnen is er vervolgens een korte viering. Daarbij kunnen de afgevaardigden van de verschillende
kerken en geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.

Het licht van Pasen wordt door de vertegenwoordigers vanuit de Grote Kerk meegenomen naar hun
eigen dienst of viering.

Wij nodigen ook uw kerk/geloofsgemeenschap van harte uit om een afgevaardigde een kaars te laten
ontsteken in deze viering om zo het licht van de opgestane Heer te verspreiden over geheel Emmen.
Er wordt tevens een tekst meegegeven die eventueel gebruikt kan worden in uw eigen viering.

Naast de afgevaardigde zijn vanzelfsprekend ook (vele) anderen welkom om deze viering bij te
wonen.

Na afloop van de viering kunt u nog even genieten van een kop koffie en een krentenbol. Voor de
kinderen is er een surprise.

Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen, Hans van Os (namens de
werkgroep V.O.P.)

Eindelijk volwassen...?!

De wijsheid van de 2e levenshelft.

Hierover gaat een lezing die door Frits de Lange verzorgd zal worden. Frits de Lange doet al jaren
onderzoek naar ‘goed oud worden.’ en als 65+er is hij nu zelf een ervaringsdeskundige.

In zijn lezing vertelt hij waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan
is. Maar hij gelooft ook niet in de ouderdom als alleen maar een succesverhaal. Hij spreekt daarom
over wijs oud worden, als mogelijkheid, wellicht als ideaal in de tweede levenshelft.

De avond wordt afgewisseld met mooie muziek, interessante en ontroerende teksten door Eessa
Friedman.Van harte welkom op deze bijzondere avond! Maandagavond a.s. 20:00 uur in de
Grote Kerk. Vanaf 19:45 staat de koffie/thee klaar.

Aanmelden en info: aanmelden graag, maar dat is niet noodzakelijk:

Dineke van Oort dinekevanoort@pgemmen.nl; tel.: 06-43980309

Zie voor meer info over Frits de Lange: www.fritsdelange.nl

Voor de hele PGE: Taizéviering zondag 19 maart 19.00 uur in Ichthus

Op zondagavond 19 maart zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om 19.00
uur in de Ichthuskerk in Emmermeer. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen
die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur
aanschuiven. De viering is geént op de liturgie zoals die ook gehouden wordt in het oecumenisch
jongerenklooster in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld samenkomen, en wordt
gekenmerkt door de prachtige liederen uit Taizé, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is
voor jong en oud en voor iedereen! Van harte welkom!

Geestelijke begeleiding in de vorm van Lectio divina

Op: dinsdag 28 maart 2023 10.30 uur - 12.00 uur

en woensdag 12 april 15.15 uur — 16.00 uur

Voor: mensen van wijkgemeentes Ichthus en de Opgang en andere belangstellenden.

In: Ichthus, Walstraat 21

In Op Weg heb je eerder kunnen lezen over Lectio divina,

lezen met je hart. Lectio divina is een vorm van geestelijke begeleiding waarbij we een (Bijbel) tekst
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lezen om er langzaam, stap voor stap, in verschillende fasen, meer open voor te gaan en er zelf meer
mee verbonden te raken. Daarbij gaat het vooral om de beleving.

Deze vierde reeks van twee vindt rond Pasen plaats.

Graag nodig ik je daarvoor uit! Je kunt aanschuiven, ook als je niet eerder meegedaan hebt. |k zorg
voor een tekst.

Als je belangstellend bent of meer wilt weten hoor ik het graag!

Janneke de Valk, jannekedevalkboerma@gmail.com telefoon: 645673

Diensten Stille Week in de Opgang (6 en 7 april)

De kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag vinden plaats in de Opgang.

Niet voor iedereen is dit gemakkelijk bereikbaar. We zullen proberen dit op te lossen.

Wilt u graag deze diensten bijwonen in De Opgang en heeft u vervoer nodig geef dat dan aan mij
door. Dat kan per email, whatsapp of gewoon bellen. 06 42101077.

Als er mensen zijn die eventueel iemand mee willen nemen dan ook graag aan mij doorgeven. Dan
kunnen we proberen een match te maken en samen de Stille Week vieren.

CONCERT in PG De Opgang, Emmen

In het kader van the Passion 40 daagse komt op vrijdag 31 maart a.s. het (black) gospel koor Grace &
Glorie naar Emmen. Het repertoire bestaat uit een mix van (black) gospel en praise.

Het enthousiasme spat ervan af! Vrijdagmiddag ben je welkom bij de Paaswake bij de Opgang. Er
staat een replica van het witte Passion Kruis op het kerkplein. Rondom het kruis staan we stil bij dat
wat ons bezig houdt in het leven. Je kunt de kerk binnenlopen voor een kop koffie, thee of een goed
gesprek.

31 maart tussen 13.00 uur — 19.00 uur is de Paaswake Om 19.30 uur openen we de deuren voor het
concert van Grace & Glorie Voor beide geldt: IEDEREEN is van harte uitgenodigd!

Kaarten voor het concert kosten € 7,50 voor volwassenen en voor kinderen t/m 12 jaar € 3,50.
Bestellen kan via de QR code of via: https://thepassion40daagse.nl/concerten/grace-andglory/ &
www.pgemmen.nl

Voor bovenstaand event zoeken we nog vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om te flyeren in het
winkelcentrum van Bargeres of het kruis mee op te bouwen of de Paaswake mee voor te bereiden. Of
wil je wel helpen bij het concert bv koffie en thee schenken of kaarten controleren. Meld je dan aan bij
Gerben, Jedidjah of Heleen. We hebben jullie hulp wel nodig. TOT 31 maart!

Vespers

Voorafgaand aan dienst op Witte Donderdag voor Pasen worden er in De Opgang op maandag-,
dinsdag-, en woensdagavond vesperdiensten gehouden van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Centraal staan de woorden: geroepen, beschuldigd en bespot.

U bent hier allen van harte welkom.

LOPEND VUURTJE

Lopend Vuurtje gaat weer van start op zondag 26 maart. En dat wordt meteen een Speciale Editie: we
gaan NA de kerkdienst lopen (want die zondag gaat de zomertijd in, en dan zou vertrekken om 9 uur
dus wel héél vroeg zijn).

Deze keer gaan we verder in gesprek over wat we net in de kerkdienst gehoord en ervaren hebben.
Van harte uitgenodigd om mee te doen!

Voor meer informatie: Marleen Vink, tel 643661.

Goudse stroopwafelactie Jeugdwerk!

Met de opbrengst willen wij graag op clubkamp en gaan we de voedselbank Zuid-Oost Drenthe
steunen. De actie loopt van 26 februari tot 26 maart!

Eén zakje stroopwafels (a 10 stuks) kost € 3,50 en 3 zakjes kosten € 10,00

We staan zondags met de actie in de kerk of u kunt de stroopwafels kopen bij een van de
clubkinderen.

Met vriendelijke groet, Marja Huizing

Voedselbank:
Voor de maand maart staan potten of blikken groente centraal. De inzameling hiervan loopt goed.
Laten we er ook nu weer zorgen dat er ruim 90 worden opgehaald.
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De volgende uitgifte van de voedselbank is op donderdag 30 maart a.s.: Graag de producten
meenemen naar de kerk op zondag 26 maart. Naast de potten /blikken groente graag houdbare
producten als, pasta’s, olie, boterhambeleg, bonen, e.d. Het kan ook op donderdagmorgen 30 maart
vanaf 9.00 uur ingeleverd worden, of op de dinsdag- en woensdagmiddag tussen 13.30 — 16.30 uur.
Heeft u een cadeaukaart van de Vriendenloterij ontvangen en gebruikt u deze niet zelf? Misschien een
idee om deze te doneren aan de voedselbank. Wel eerst zelf activeren en u kunt ook de producten
daarvan doneren. Hartelijk dank.

Eén keer in de maand krijgen we bij de uitgifte de eieren aangeleverd op tray’s. De cliénten moeten
zelf zorgen voor de eierdoos. Het is dan voor ons handig als we een aantal eierdozen op voorraad
hebben. Als u ons daaraan kan helpen , graag. Bij voorbaat hartelijk dank.

Wilt u ons financieel steunen? Graag op rekeningnummer NL95 RABO 0373 7371 14 t.n.v. Diaconie
PG Emmen inz. Voedselbank Emmen-Zuid.

Dick Wierenga. Tel: 0629005195 — mail: wierderk@gmail.com

Oproep van College van Diakenen

Na vele jaren het voorzitterschap van het College van Diakenen met veel enthousiasme te hebben
uitgevoerd wil ik het stokje graag door geven, uiterlijk 1 juni a.s.

Het College van diakenen is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkdiaconieén , de secretaris, de
penningmeester en de voorzitter. Er wordt één keer in de twee maanden vergaderd.

Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar op de hoogte houden en het ontwikkelen van activiteiten
die Emmen-Breed georganiseerd kunnen worden.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het diaconale werk van de PG Emmen. De
voorzitter heeft in dit boeiende werk een inspirerende en voortrekkende rol.

Hij/zij vertegenwoordigt het College in de Algemene Kerkenraad en is tevens lid van het moderamen
van de Algemene Kerkenraad.

Indien u interesse heeft kunt u mij met contact op nemen.

Dick Wierenga, voorzitter College van Diakenen

tel. 0629005195 mail: wierderk@gmail.com

mn
Samen zijn we de kerk...daarom zoeken we jou.

Voor de Holtingerhof, een zorgcentrum in de Bargeres, zijn we op zoek
naar mensen die een paar adressen onder hun hoede willen nemen en
daar contactpersoon voor willen zijn namens de kerk.
Wat hebben we te bieden?

o Eenteam waarmee je samenwerkt...je staat er nooit alleen voor

o Een kans om betekenisvol te zijn voor anderen

Wat krijg je er voor terug?
o Mooie gesprekken met ouderen
o Waardevolle momenten die je leven verrijken

e Dankbaarheid =«

Ben je enthousiast geworden en wil je er nog eens over door praten? Neem dan
contact met ons op, dan maken we snel een afspraak. Zonder jouw hulp kunnen we
niet.

Ds. Gerben Kajim (06-30546911) en kerkelijk werker Heleen Hornstra (06-15647352)
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Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
lena Pals, tel. 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer

E-mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij voér 31 maart



