
Liturgie muziekdienst zondag 19 maart 2023,  
Wijkgemeentes Ichthus en de Opgang  in Ichthus, 10.30 uur.  
 
Voorgangers: ds. Gerben Kajim en Janneke de Valk Boerma 
Medewerkers; 
Harry Vink orgel, Arjan Beukers saxofoon 
Bert Melis vleugel 
Iena Pals fluit 
Henk Wiersema trombone 
Ingrid Roes zang 
Hans Kroeze vleugel 
Hannie Mansens gebed 
Corry-Anne Veenhuijsen lezing 
Jacqueline Rosie voorbereiding 

 
Voor de dienst en het binnenkomen van de kerkenraad luisteren we naar muziek van orgel. 
  
Als de kerkenraad binnen is zingen we in het kader van het project 
 “Ik geloof in de opstanding” een lied aangereikt door Hennie Hendriks. 
Het lied 'Ik wandel in het Licht met Jezus' geeft vertrouwen en troost. 

En het is een mooie melodie om het te zingen. 

Ook wat betreft de jaargetijde, we laten het donker achter ons (de winter) 

We gaan het Licht tegemoet, ook het Licht van Pasen. 

 

ELB.184: 1, 2, 3, 4 
1 Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk’re dal ligt achter mij 
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ’k luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
 
Luiden van de klok       Stilte     
 
Zingen: NLB 542: 1 en 2  
1 God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis: 
'Verlaat wat gij bezit en ga naar 't land dat Ik u wijs.' 
2 Het volk van God was veertig jaar, 
-een mensenleven lang- 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
Als de voorganger achter de tafel staat, staan allen op 

Bemoediging en groet: 

V: De Heer zij met U 

            G: ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

            G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die altijd trouw is 

            G: en nooit loslaat één werk van zijn handen. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de vader, de zoon en de heilige Geest. 

            G: Amen 

2 Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist’re wolk bedekt de zon. 
en ’k kan niet anders, ’k moet Hem 
prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
Refrein… 
3 Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid.  
Refrein… 
4 Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
Refrein… 
 



 
NLB 542: 3 en 4  
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
4 Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest.                              (gem. gaat zitten) 
 
Inleidend woord 
  
Muziek: My peace I leave with you 

Vertaling: 

Ik laat Mijn vrede bij jullie achter 

Het is een Vrede die de wereld niet van je kan wegnemen 

En in moeilijke tijden zal de Vrede niet vervagen 

Ik laat Mijn vrede bij jullie achter 

 

Ik geef jullie mijn Liefde 

Deze Liefde geeft jullie eeuwig leven 

En zal je hele leven bij je zijn 

Ik geef jullie mijn Liefde 

 

Wees niet bang of verdrietig 

Zoals je op God vertrouwt, vertrouw zo ook op Mij 

Ik ga een plaats voor jullie vrij maken 

Een plaats die je niet kunt zien 

 

En ik stuur jullie de Heilige Geest 

Die je gerust zal stellen en Vrede zal brengen 

Wees blij! Mijn werk hier is volbracht 

 

Ik deel Mijn vreugde met jullie 

In mijn nabijheid vind je vreugde  

Genade zal je vreugde brengen als er verdriet heerst 

Ik deel Mijn vreugde met jullie 

 

Ik laat Mijn Vrede bij jullie achter 

 

Kyriëgebed   
 
Zingen: NLB 558 : 1, 4 en 5  
1 Jezus, om uw lijden groot, 
   om uw leven en uw dood 
   die volbrengen 't recht van God, 
   Kyrie eleison. 
 
4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
   om de beker die Gij reikt, 
   om de woorden die Gij spreekt, 
   Kyrie eleison. 
 
Gebed om licht van Gods geest 
 
KND project, afgesloten door het zingen van lied:  
 1 Wie zeg jij dat ik ben, een mens, een profeet, timmerman of koning, 
 Die echte vrede geeft? Wie zeg jij dat ik ben. Hoor je wat ik zeg. 

5 Here, om uw bloedig zweet, 
   als Ge alleen de wijnpers treedt, 
   om de kelk vol bitter leed, 
   Kyrie eleison. 



 
2 In de naam van mijn Vader wijs ik jou de weg Veertig dagen vragen, Veertig dagen zoeken 
Veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken? 
 
3U bent de levende Heer, sterker dan de wind. Vergeeft onze zonden en roept ieder Kind. 
Het levende brood, genoeg voor iedereen, U blijft met ons meegaan, staat altijd om ons heen. 

(Kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Lezing: Johannes 6: 25-36  
  
Muziek: Bist Du bei mir, J.S. Bach   
 
Lezing: Johannes 6: 41- 51  
 
Zingen: NLB 528: 1, 3 en 5  
1 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. 
   Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
3 God van God en licht van licht aller dingen hoeder 
   heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
5 Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 
   is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Meditatie 
  
Zingen: Taizé 11 
Oculi nostri ad Dominum Jesum!    
Oculi nostri ad Dominum nostrum! 
 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met solo gezongen  
Onze Vader in de hemel (NLB 1006) door Ingrid en Bert  
 
   Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
   Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
   Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
   in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
   Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
   Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
   En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
   bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
   Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
   Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
   Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
   Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
   Amen. Amen. 
  
Mededelingen…… 
 

De collectes zijn vandaag voor: Kerk in Actie (Missionair werk, ontdekken in de kliederkerk) en voor 
de PGEmmen. U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. 
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. “collecte 19 maart “Ichthus-Opgang” of via de Scipio app. 

 

Vertaling: 
Onze ogen zijn gericht op onze Heer Jezus,   

onze ogen zijn gericht op de Heer Onze God 
 



Zingen: NLB1005: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht. 
refrein: 
   Christus, ons licht 
   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
   Christus, ons licht, 
   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein… 
3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
   zoekend naar water lijden zij dorst. 
   Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst. 
Refrein… 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein… 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is.         
Refrein… 
 
Zegen 
Een zegen voor jou, voor onderweg. Dat gezegend is de dag 
Als de brug tussen gisteren en morgen. Dat de levenskracht van voorouders 
en de idealen van kinderen je dragen. Dat vreugde en verdriet om wat geweest is 
en de verwachtingen naar wat komt je staande houden. 
Dat de levenservaring van anderen en de nabijheid van je geliefden je inspireren. 
Dat je wortelt in de akker van je leven, dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar 
uitgroeit tot wie je ten diepste bent. Dat je leven door te snoeien wat dood is, 
licht krijgt en uitbot. Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is 
nieuwe kansen krijgt. Leef in verbondenheid 
met wie je voorgingen en na je komen met je geliefden die net als jij op weg zijn. 
Leef in verbondenheid met je ziel en luister naar de stem van de stilte. 
Ga verder op jouw weg. De vrede vergezelle jou en hen die bij je horen! 
Gem. zingt: Amen, Amen. 

 
Zingen: NLB 416: 1 en 4  
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 


