
Liturgie zondag 12 maart 2023 om 9.00 uur. 
Voorganger: Mevrouw R. Dekker-Averesch 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar Opwekking 805 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
Psalm 89: 1 en 7  
1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
   des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
   Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
   hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
   Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
   een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
   dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
   Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
   Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
   zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
   want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

Begroeting en bemoediging 

Voorganger:  de Heer zij met u 

Gemeente:   ook met u zij de Heer 

Voorganger:  onze hulp is in de naam van de Here God 

Gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente;  en niet los laat het werk van zijn handen 

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 

Gemeente: Amen  

 

Zingen NLB 536: 1 en 2 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
   de tien geboden en de veertig slagen, 
   dit hele leven dat geen leven is. 
 
2 De schepping die voor ons gesloten was 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

Welkom en inleiding op de dienst 

Zingen NLB 542: 1 t/m 4 
1 God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis: 
'Verlaat wat gij bezit en ga 
naar 't land dat Ik u wijs.' 
 
2 Het volk van God was veertig jaar, 
-een mensenleven lang- 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn. 



4 Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 

Gebeden 

Zingen ELB 118: 1 t/m 4 
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
2 En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’.  
Refrein 
3 Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard' en hemel schiep 
vergaf de hand die Hem sloeg, 
de man, die onze zonden droeg.   
Refrein 
4 Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.   
Refrein 

Schriftlezingen: Exodus 17: 1 – 7  

    Johannes 4: 5 – 26  

 

Zingen NLB 653: 1, 3 en 7  
1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   de spijze van de eeuwigheid; 
   Gij zijt genoeg om van te leven 
   voor iedereen en voor altijd. 
   Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   met leven midden in de dood. 
 
3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt.! 
 



7 O Christus, ons van God gegeven, 
   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 
   Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Vervul van dit geheimenis 
   uw kerk die in de wereld is. 

OVERDENKING   ‘Bron van levend water’  

Zingen JdH 57: 1 t/m 3 
1 Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
Refrein:  
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
 

 

Dankgebed en voorbede 

De collectes zijn vandaag voor: 1e Kerk in Actie (Omzien naar gevangenen) 2e   wijkkas. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. “collecte 12 maart “Ichthus” of via de Scipio app. 

Collecteafkondiging: In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 

langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken 

aan herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners 

en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze 

midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om 

vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Van harte 

aanbevolen! 

Zingen slotlied NLB 538: 1, 2 en 4  
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 
2 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water en staan in de woestijn,  
   geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
 
4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 

Zegen: gemeente zingt:  Amen, Amen 

2 Er komen stromen van 
zegen, 
heerlijk verkwikkend zal 't 
zijn: 
op de valleien en bergen 
zal er nieuw leven dan zijn. 
refrein 
3 Er komen stromen van 
zegen, 
zend ons die Heilstroom nu 
neer! 
Geef ons die grote 
verkwikking; 
geef z' ons voortdurend, o 
Heer! 
refrein 

 


