De Schakel

Zondag 19 februari 2023

Week 8 jaargang 25

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.

www.ichthus-emmermeer.nl
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Begroeting: Dhr. en mw. Fransen
Voorganger: Ds. G. Kajim

Organist: Dhr. H. Vink
Ouderling: Mw. B. Beukers
Diakenen: Mw. G. Venema
Lector: Mw. |. Pals
Koster: Dhr. J. Schonewille

Weekkoster: Heren F. Knigge en J. Post
Koffieschenken: Dhr. J. Hut en mw. T. Groenwold

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom, ledereen is welkom!

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Wo:  10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Gastvrouw: Mw. A. van Vondel

Do: 08.30 uur: Interieurgroep Ichthus

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: Dames: |. Pals en F. Huizinga

Vr: Schakel bezorgen: Mw. A. Knigge

Komende diensten: 26 februari 9.00 uur Ds. A. Hekman
De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar:

De heer en mevrouw Beuker

Hulp gevraagd voor de Koffie-ochtenden

ledere woensdagochtend komen er een aantal mensen bijeen beneden in de Zeihuuvzaal om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Het groepje gasten is soms wat klein, maar toch weten we dat de mensen die aanwezig waren, het
erg gezellig vinden.

Graag zoeken wij weer hulp voor de woensdagen in maart en april. Er ligt een opgave lijst op het
tafeltje in de hal. Groetjes, Gea Warringa

Bevestiging Ambtsdragers

Gerjan en Rika zullen in de dienst van zondag 19 februari bevestigd worden.

Heel fijn dat Gerjan en Rika deze taak willen vervullen en wij wensen hen veel wijsheid toe.
Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba
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1¢ collecte (19 februari) is voor Kerk in actie: Noodhulp slachtoffers aardbeving

6 februari werden Turkije en Syrié getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door
meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog
steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort. Kerk in Actie is
direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrié, omdat we daar via onze
partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een
bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor
een kwetsbaar land als Syrié. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden
belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en
voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in
hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Kerk in Actie
ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrié al jarenlang actief is.
Vandaag collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrié. Doe mee en geef! Uw steun is
dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen
we: Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.

Uitnodiging voor de ontmoetingsmaaltijd.

Wat is het mooi om elkaar als leden van Ichthus te ontmoeten rond maaltijd en gesprek.

De werkgroep Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat organiseren daarom dit jaar twee momenten
met zo'n ontmoeting.

En wel op donderdag 9 maart van 18.00 uur — 20.30 uur en op dinsdag 14 maart van

12.30 uur -15.00 uur.

Samen heerlijk eten en spreken over: Aan tafel, ontvangen en delen.

U kunt zich aanmelden tot 6 maart voor de bijeenkomst op 9 maart en tot 11 maart voor de tweede
bijeenkomst.

Aanmelden via de mail bij Annie Wubs, anniewubs@hotmail.nl of via de kerktelefoon 06-41872814.
Met een hartelijke groet,

Ontmoeting & Inspiratie en het Pastoraat.

Bedankjes

-Lieve mensen van Ichthus,

Op onze ,voor mij laatste teamvergadering ,schoof Gea Dost ( voorzitter kerkenraad) aan.
Even later kwam de aap uit de mouw. Ze was niet met lege handen gekomen.

Voor mijn inzet bij "De Helpende Hand "kreeg ik mede namens U een mooie herinneringskaars van
Ichthus en een pen , want zei ze : Wie schrijft blijft " Dat zullen we doen.

Dus heel veel dank !!

Het team heeft me later getrakteerd op een lunch. Heel lekker en bovenal ook heel gezellig.
Ook van het team heb ik een aandenken mee gekregen.

Zoveel aandacht. Het maakt me een beetje verlegen, maar ook weer heel blij.

Heb al die jaren met Liefde en plezier dit werk gedaan.

Allemaal hartelijke groeten en tot ziens. lk ben nog wel eens in emmermeer dus wie weet.
Nolly

-Beste mensen van Ichthus,

Afgelopen zondag mocht ik de bloemen van de gemeente ontvangen.

Ik ben er erg blij mee. Ze werden gebracht door Henk en Janna Wiersema.
Hartelijk bedankt, Annet Hartman

Van 19 tot 26 februari is Janneke de Valk-Boerma afwezig.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks-Niers.
Telefoonnummer: 619774

Mailadres: scriba@ichthus-emmermeer.nl

PioniersCafé

Thema: De wijsheid van de 2¢ levenshelft.

Rondom de lezing van Frits de Lange, op 20 maart a.s., organiseren wij een aantal verkennende
bijeenkomsten.

Dineke van Oort, kerkelijk werker.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de Schakel van 12 februari!
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Zendingsbusjes 40 dagentijd voor Kids SOUPKITCHEN Namibié

Vandaag, 19 februari NA de dienst kunt u de kleurrijke zendingsbusjes weer meenemen.

Opnieuw sparen we voor het werk van Kids Soupkitchen in Namibié. Twee keer per week koken de
vrijwilligers voor maximaal 200 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Als u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk ook. Ons rekeningnummer is NL10 RABO 0373 7370 92
op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 40dagentijd 2023. De busjes kunt u vanaf 9 april
weer inleveren in Ichthus.

Voor uw betrokkenheid zeggen we u alvast hartelijk dank.

Paasgroetenactie

Vandaag, 19 februari NA de dienst kunt u weer kaarten meenemen voor de Paasgroetenactie.

Zet uw naam en groet op de kaart en lever deze kaart(en) UITERLIJK zondag 26 februari weer in
Ichthus in. Alle ingezamelde kaarten worden centraal door de ZWO naar Kerk in Actie verstuurd.

U plakt alleen nog een postzegel op de dubbele kaart die de gedetineerde naar iemand kan sturen.
Verdere aanwijzingen en ideeén voor een groet zijn bij de kaarten verkrijgbaar.

De gedetineerden zijn ontzettend blij met dit stukje medeleven in de Paastijd.

Alvast, ook namens hen, bedankt voor uw medewerking.

De ZWO-commissie

Ik geloof in de opstanding Liederen voor de 40-dagentijd

Vorig jaar, in de weken voor Pasen, is u gevraagd een Lied van Opstanding op te geven voor de
zondagen voorafgaande aan Pasen, de Veertigdagen tijd.

Dat vragen we nu weer aan u. Vorig jaar kwam er voor iedere zondag een lied!

De opstanding van Christus is voor ons, christenen, daarbij de hoofdzaak. Maar ook kan er daarbij
gedacht worden aan nieuwe moed na een diep dal, of de natuur die weer ontwaakt in de lente. Deze
ervaringen kunnen je in aanraking brengen met God en misschien hoort daar voor u wel een bepaald
lied bij.

De bedoeling is dan dat we deze liederen met uw korte toelichting een plaats geven bij de diensten
van de Veertigdagen tijd en bij of in de Paasdienst.

U kunt uw lied mailen naar:

Frans Gerrit van Zwieten, vzwieten@hotmail.com tel. 06-15376733.

ds. Gerben Kajim, g.c.kajim@hetnet.nl tel. 06-30546911

Bé Hoeksema tel. 06-22674283

Het lijkt ons mooi om zo een lied van u te ontvangen eventueel met uw persoonlijk verhaal.

We nemen dan contact met u op voor de juiste plaatsing.

Muzikanten en meedenkers gevraagd voor gezamenlijke dienst 19 maart

Zoals op de gemeentevergadering is verteld, zullen we dit jaar vier gezamenlijke diensten hebben met
de Opgang. Om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. De eerste van die gezamenlijke diensten zal
plaatsvinden op zondag 19 maart om 10.30 uur in Ichthus. Ds. Janneke de Valk-Boerma en ds.
Gerben Kajim zullen samen voorgaan.

Het leek ons een mooi idee om de gezamenlijke diensten ook gezamenlijk voor te bereiden met
enkele gemeenteleden uit beide wijken, zodat we ook op die manier elkaar alvast wat leren kennen.
Lijkt u/jou dat leuk, meld u/je dan aan!

In Ichthus wordt al jaren half maart een muziekdienst gehouden. En die traditie willen we eigenlijk door
laten gaan. We dachten dat het mooi zou zijn om nu we die zondagochtend met beide gemeentes
samenkomen, dat er livemuziek klonk! Graag nodigen wij je/ u uit om als je van muziek spelen houdt
en het leuk vindt om mee te doen, je hiervoor aan te melden. Of je nu piano speelt of fluit of een ander
blaasinstrument bespeelt of gitaar of als je zingt met elkaar of alleen. Alle leeftiiden meer dan welkom!
Dus lijkt het u/jou mooi om mee te doen in de voorbereiding of als muzikant in de dienst, meld u/je dan
aan bij Gerben Kajim of Janneke de Valk. Dan maken we er samen een mooie dienst van!

Gerben Kajim: Telefoonnummer: 06 30546911; Mailadres: g.c.kajim@hetnet.nl of Janneke de Valk,
Telefoonnummer: 645673, Mailadres: jannekedevalkboerma@gmail.com.

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
lena Pals, tel 618687 Kopij voor donderdag 17.00 uur
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer

E-mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij voér 10 maart
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