
Orde van dienst voor zondag 26 februari 2023  
 
Oefenen (voor de dienst): NLB 542 (God roept de mens op weg te gaan) 
1 God roept de mens op weg te gaan,  
   zijn leven is een reis: 
   'Verlaat wat gij bezit en ga 
   naar 't land dat Ik u wijs.' 
  
Als de kerkenraad binnen zingen we NLB 512 en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed / klinkt mij uw naam in 't oor, 

   uw naam die mij geloven doet: / Gij gaat mij reddend voor; 
  

2 uw naam die onze wonden heelt / en ons met manna spijst, 

   die onze dood en zonde deelt / en onze vrees verdrijft. 
  

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, / mijn koning en profeet, 

   mijn priester die mijn schuld ontbindt, / mijn weg waarop ik treed; 
  

4 al wat ik doe, al wat ik wil, / het is te zwak, te koud, 

   maar sterk en vurig wordt mijn ziel / wanneer zij U aanschouwt. 
  

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, / een zon diep in de nacht, 

   roep ik uw nadering reeds uit / omdat ik U verwacht. 
  

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed / klinkt mij uw naam in 't oor, 

   als ik van alles scheiden moet  / gaat nog die naam mij voor. 
  

7 O naam, eeuwige ademtocht, / een sterveling ben ik, 

   als eens mijn eigen adem stokt / dan draagt mij uw muziek. 

  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 91: 1 en 2  

1 Heil hem wien God een plaats bereidt  2 God redt uw ziel van nood en dood, 

   in zijn verheven woning:       Hij heeft u aangenomen: 

   hij overnacht in veiligheid       een vogel, die ternauwernood 

   bij een almachtig koning.       is aan de strik ontkomen. 

   Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,      De Heer zal over uw bestaan 

   mijn toevlucht en mijn veste,      zijn sterke vleugels breiden. 

   op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt      Hij is, in trouw u toegedaan, 

   voor mij altijd het beste.       uw schild en pantser beide. 

  

Groet en bemoediging 

V: De Heer zij met U. 

 G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Here God, 

 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 



V: : Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

  G: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 G: Amen       

  

Zingen: Psalm 91: 7 
  

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 

   spreekt God, zal Ik hem leiden; 

   omdat hij Mij bij name kent, 

   hem dekken en bevrijden. 

   Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 

   is hij in angst en vreze, 

   dan kom Ik nog dat ogenblik 

   om hem nabij te wezen.   (Gemeente gaat zitten) 

  

Gebed om ontferming 

  

Zingen: NLB 1010: 1 en 2 
  

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,   2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

   de wereld wil slechts strijd.       de aarde wacht zo lang, 

   Al wordt het recht beleden,     er wordt zo veel geleden,  

   de sterkste wint het pleit.      de mensen zijn zo bang, 

   Het onrecht heerst op aarde,     de toekomst is zo duister 

   de leugen triomfeert,      en ons geloof zo klein; 

   ontluistert elke waarde,      o Jezus Christus, luister 

   o red ons sterke Heer.      en laat ons niet alleen! 

  

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

  

Lezen: Genesis 2: 19-20 en Jesaja 11: 6-9 

  

Zingen: Ps 32: 3 
  

3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 

   Gij zult aan mij al uw beloften staven. 

   Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 

   omringt met liederen van bevrijding mij! 

   Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 

   Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 

   Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 

   Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

  

Lezen: Marcus 1: 9-15 



  

Zingen: NLB 807: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
  

1 Een mens te zijn op aarde,   2 De bomen hebben wortels 

   is eens voorgoed geboren zijn,     de bomen mogen stevig staan 

   is levenslang geboortepijn.               maar mensen moeten verder gaan 

   Een mens te zijn op aarde      De bomen hebben wortels 

   is leven van de wind.      maar mensen gaan voorbij. 

  

3 De vossen hebben holen   4 De mensen hebben zorgen 

   de mensen weten heg noch steg     het brood is duur, het lichaam zwaar 

   zijn altijd naar hun huis op weg.     en wij verslijten aan elkaar.  

   De vossen hebben holen      Wie kent de dag van morgen? 

   maar wie is onze weg?      De dood komt lang verwacht. 

  

5 Een mens te zijn op aarde   6 Hoe zullen wij volbrengen 

   is pijnlijk begenadigd zijn      wat door de eeuwen duren moet 

   en zoeken, nooit verzadigd zijn,     een mens te zijn die sterven moet? 

   is rusten in de aarde      Wij branden van verlangen 

   als alles is volbracht.      tot alles is voltooid. 

  

Verkondiging: Een flits van God 

  

  

  

Zingen: NLB 538: 1, 2, 3 en 4 
  

 1 Een mens te zijn op aarde   2 Een mens te zijn op aarde 

   in deze wereldtijd,       in deze wereldtijd, 

   is leven van genade       is komen uit het water 

   buiten de eeuwigheid,      en staan in de woestijn, 

   is leven van de woorden      geen god onder de goden, 

   die opgeschreven staan      geen engel en geen dier, 

   en net als Jezus worden      een levende, een dode, 

   die 't ons heeft voorgedaan.     een mens in wind en vuur. 

  

3 Een mens te zijn op aarde   4 Een mens te zijn op aarde 

   in deze wereldtijd,       in deze wereldtijd, 

   dat is de dood aanvaarden,      dat is de Geest aanvaarden 

   de vrede en de strijd,      die naar het leven leidt:  

   de dagen en de nachten,      de mensen niet verlaten, 

   de honger en de dorst,      Gods woord zijn toegedaan, 

   de vragen en de angsten,      dat is op deze aarde 

   de kommer en de koorts.      de duivel wederstaan. 



  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: KIA Zambia-maatjes / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 26 februari Ichthus.  
  

Zingen: NLB 91A: 1, 2 en 3 
  

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen,  2 Engelen zendt Hij alle dagen 

   hoeft niet te vrezen voor de dood.      om jou tot vaste gids te zijn. 

   Zoek je bij Hem een onderkomen,      Zij zullen je op handen dragen 

   dan wordt zijn vrede jou tot brood.     door een woestijn van hoop en pijn. 

   God legt zijn vleugels van genade      Geen bange nacht zal je doen beven, 

   beschermend om je heen als vriend.     geen ziekte waar een mens van breekt. 

   En Hij bevrijdt je van het kwade,      Lengte van leven zal God geven, 

   opdat je eens geluk zal zien.      rust aan de oever van een beek. 

  

3 Geen duister zal je overvallen, 

   er is een licht dat eeuwig brandt. 

   Duizenden doden kunnen vallen, 

   jij blijft geschreven in Gods hand. 

   God is een schild voor zijn getrouwen, 

   die leven van geloof alleen. 

   Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

   van liefde om hun tranen heen. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 

 
 


