
Geloof, hoop en liefde 

O God, het is soms moeilijk te geloven 

Dat U elk ogenblik bij mij bent 

En dat U zich altijd tot mij wendt 

Het gaat mijn verstand verre te boven. 

Het is zo moeilijk om standvastig te blijven 

Als ik zie hoe veel leed er in de wereld is 

Dat maakt mij vaak verdrietig en ongewis 

Ook als ik de krant lees over veel misdrijven. 

Er is zoveel ellende, oorlog en geweld Heer 

Daar heb ik het soms wel erg moeilijk mee 

Helaas, op aarde  is het nooit  pais en vree 

En toch geloof ik, Uw liefde keert steeds weer. 

Heer, wees mij in alle moeilijkheden nabij 

Wil toch mijn twijfelen doorbreken 

En blijf Uw handen naar mij uitsteken 

Hou mij vast en maak mij van twijfelen vrij. 

 

Fedde Nicolai 

 


