
Nieuwjaarswens 

 

Ik wens je wat licht 
in momenten van zorgen; 

Ik wens je wat hoop 
en wat uitzicht op morgen. 

 

Ik wens je wat warmte 
in kil-grijze dagen; 

Ik wens je een antwoord 
bij twijfels en vragen. 

 

Ik wens je wat zachtheid 
als woorden te hard zijn. 

Wat vreugde en vrede 
als gedachten zwart zijn 

 

Ik wens je wat rust 
te midden van je werk; 

Ik wens je wat stilte 
het make je sterk. 

 

Ik wens je een hand 
die je verder geleidt 

een stralende glimlach 
die je vrienden verblijdt. 

 

Ik wens je een plaats 
om bij regen te schuilen; 

ik wens je een mens 
die niet schrikt van je huilen. 

 

Ik wens je een bloem 
om je dagen te kleuren. 

en een vriendelijk gebaar 
om weer bij op te fleuren 

 

Ik wens je Gods zegen 
over de komende jaren 

dat Hij je steeds in zijn liefde 
mag blijven bewaren 

 

Frans Weerts  


