
Vrede 

 

Wanneer zal er overal eens vrede komen? 

Wanneer zullen de wapens worden neergelegd 

En zal er een einde de komen aan al dat gevecht? 

Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen? 

Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 

Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk 

Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk 

Hoelang moeten de mensen het nog verdragen? 

 

In Irak en ook elders is het nog steeds raak 

En wordt er vaak veel leed en pijn geleden 

Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden 

Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. 

 

Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer 

Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is 

Waar mensen verkeren in angst en droefenis 

O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer. 

 

Fedde Nicolai 

 

 


