Het nachtkastje van God

Nu jij gaat slapen voelt het bed zo koud
gedachten blijven door de kamer spoken
er is van alles wat je bezig houdt
ook dingen die vandaag zijn opgedoken

Het heeft geen zin te malen dat is waatr,
maar waar is er een knop om dat te stoppen
wat helder overdag is, zonneklaar,
komt nu met al die twijfels op de proppen

het nachtkastje van God is heel dichtbij
het mooie is dat God niet zal gaan slapen
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij
praat met de goede Herder, tel geen schapen!

Maak jij je over morgen maar niet druk
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen
Met zo’n beschermer spreek je van GELUK
je mag elk beestje bij zijn naampje noemen!
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