Vredeswens

Ik wens dat vrede je zal dragen
in ieder uur van ’t samen zijn.
Om met de Heer te kunnen slagen
overwinning van zorg en pijn.

Ik wens je toe als tranen vloeien
dat Gods hand die dan teder droogt.
En onderlinge liefd” mag bloeien
zoals die door Hem wordt beoogd.

Ik wens je kracht in deze dagen
Hij schenkt je moed om door te gaan.
Weet God heeft in je welbehagen
Hij wil jouw beden steeds verstaan.

Ik wens je in Zijn liefd’ geborgen

die j’ in Zijn handen houdt omvat.

Hij zal vol aandacht voor je zorgen
omvat je handen op je pad.

Ik wens je toe de zekerheden
dat God zich over je ontfermt
en dat de Heer je in het heden
op weg naar Zijn toekomst beschermt.
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