
 
Mensen als beeld van God, 

 
Goede God, 

Laat Uw gezicht zien in mensen 
die openingen bieden 

waar wegen afgesloten zijn; 
Laat Uw stem horen in mensen 

die geloofwaardig zijn in spreken en doen. 
Laat Uw licht schijnen in hen 

die krachtig zijn in hun mededogen, 
in mensen mild in hun oordeel, 

vol vertrouwend zoekend 
naar de waardigheid van elke mens. 

O God, 
geef dat zij nooit ontbreken in ons midden. 

 
Goed God, 

bewaar Uw zachtheid in het hart van hen 
die de hardheid van anderen kunnen doorbreken; 

Versterk de trouw van hen 
die het lot van de weerlozen delen; 

Geef moed en kracht om te volharden 
aan hen die kunnen troosten en helen; 

Geef fantasie en vindingrijkheid 
aan hen die wegen zoeken 

samen met allen die zijn vastgelopen. 
O God, 

geef dat zij nooit ontbreken in ons midden. 
 

Goed God, 
omgeef deze wereld met Uw troostende nabijheid, 

wees als een liefdevolle mantel om ons heen geslagen. 
Wees de ruimte 

waarin mensen mild 
en zachtmoedig worden voor elkaar; 

Wees de stroom 
waarin mensen gaan staan 

om elkaar terug te vinden als gelijken, 
mensen bedoeld als beelddragers van Uw goedheid. 

O God, 
Geef dat wij mensen elkaar zo mogen erkennen. 
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