Waar twee of drie

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,

hoop koesteren,

liefde schenken,

elkaar de hand toe steken,
elkaars zwakte dragen,

elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden

als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,

een andere weg te wijzen,

de toekomst te openen

voor het gedeelde brood,

voor het levende water,

voor de klare wijn.

Z6 verandert U eenlingen

in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie

mij op weg durf te begeven,

mij van harte wil inzetten,

mij persoonlijk geroepen weet

uit honger naar recht en rede,

uit dorst naar echte vrede,

om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn

als bron van mijn leven.

Alfred C. Bronswijk



