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“Er is geen enkel perspectief, 

zo kunnen wij niet leven” 
zeggen velen en ze vinden 

dat de regering dat moet geven. 
De dagen lijken op elkaar 

hoe lang gaat het nog duren? 
De pandemie niet uitgewoed 
wie kan het nog verduren? 

 
“Er is geen enkel perspectief, 

zo kunnen wij niet leven” 
zei God en zond Zijn Zoon 
om redding te gaan geven. 
De dagen waren donker, 

in ‘t kleine Bethlehem 
de mensen waren o zo druk 
met zichzelf, niet met Hem. 

 
Er is niet veel veranderd 

zoveel kan ons verhinderen 
maar sta eens stil bij ‘t Christuskind 

dan zul je vrede vinden. 
De hemel heeft hoog ingezet 

en laag op aarde gegeven  
dus als je perspectief wilt zien.. 

ga het met God beleven.  
 

Kom, laten wij aanbidden 
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