
Opstanding 
 

Als Jezus niet was opgestaan had ons leven geen zin. 
Dan zetten wij ons tevergeefs voor Gods koninkrijk in. 

Dan had zijn Woord in ons bestaan geen enkel zeggingskracht. 
Omdat zijn stem toch door de dood tot zwijgen werd gebracht. 

 
Als Jezus niet was opgestaan zou God onvindbaar zijn. 

Dan stonden wij totaal alleen in onze angst en pijn. 
Dan was er voor de mens in nood geen enkele reddingskans. 
Dan bleek de boodschap van het heil ontdaan van alle glans. 

 
Als Jezus niet was opgestaan dan liep ons leven stuk. 

Omdat er geen herstel meer was, geen hoop op nieuw geluk. 
Dan was er wel een kruis geweest maar het had zijn doel gemist. 

God had zijn kunnen overschat,  zich in Zijn plan vergist. 
 

Als Jezus niet was opgestaan… Maar…Jezus is dat wel! 
De dood werd op de derde dag onttroond op Gods bevel. 

Zijn daad tot redding en behoud werd daar een tastbaar feit, 
Het leven kreeg opnieuw een kans. En…dit keer voor altijd! 

 
Truus van der Roest 

 


