
CORONA-KERK 

 

Kerk op slot 

maar geldt 

dat ook voor 

God? 

 

Deuren gesloten 

gelukkig staan Zijn 

armen nog altijd 

wagenwijd open. 

 

De wereld is dicht 

maar binnen in jou 

brandt nog steeds 

een goddelijk licht. 

 

Stuur kaartjes 

een lief bericht 

geef je geloof 

een waardevol 

gezicht. 

 

Durf te delen 

durf te geven 

durf beetje bij beetje 

als Jezus te leven. 

 

De kerk is niet dicht 

maar heel dichtbij 

want de kerk 

dat zijn 

wij. 
 


