
Toekomst 
 

De toekomst staat geschreven 
in helder sterrenlicht, 

de gloed van hoger leven, 
de glans van Gods gezicht. 

 
De hemel spoort ons aan 
te zoeken zin en zegen 
van onbetreden wegen 

die God met ons wil gaan. 
 

Die hemelhoge lichten 
voorspelde Abraham 

dat God zijn rijk zou stichten, 
een twijg aan dorre stam. 

 
Al ziet de aarde niet 

de zon die is geweken, 
de sterren kunnen spreken, 
die zien wat niemand ziet. 

 
Een licht ging op aan wijzen, 

de vreemden van zover; 
zij keken op en reisden, 

zij volgden deze ster. 
 

Denk niet: dit is het eind, 
God is voorgoed geweken- 

ziehier zijn levensteken: 
een glimp die u verschijnt! 

 
Er is een licht verrezen. 
sta op, gij sterrenwacht! 

Uw toekomst staat te lezen 
in deze wereldnacht: 

 
al is God mijlenver, 

al blijven duizend zorgen, 
al blijft de zon verborgen, 

reeds schijnt uw morgenster! 
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