
GELIJK 

Soms is het leven zwaar 

En voert angst de boventoon 

Wat altijd vanzelfsprekend was 

Is nu niet meer zo gewoon 

 

Gewoon even samenzijn 

En gezellige dingen doen 

De kroeg in een hapje eten 

Een dikke knuffel of een zoen 

 

Corona heeft de wereld veranderd 

Of je nu arm bent of rijk…. 

Laten we zorgen voor elkaar 

Want iedereen is nu gelijk 

 

De toekomst is nog onzeker 

Wij wensen iedereen liefde en kracht 

En wij hopen op een nieuwe morgen 

Waar de hele mensheid op wacht. 
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