
Straks bijeen 

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 

opgetogen: de morgen breekt aan. 
 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 

een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 

En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan. 

 
En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt:  

Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd. 

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk 
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