
Duizend dingen  

Ik heb duizend dingen willen zeggen, 

maar ik wist alleen niet hoe. 

Ik heb duizend wegen willen volgen, 

maar ik wist niet waarnaar toe. 

Ik heb duizend vragen willen stellen, 

maar geen mens die een antwoord wist. 

Ik heb duizend maal een raad gegeven, 

maar me menigmaal vergist. 

 

Ik had elke dag wel duizend plannen 

en vervulde er geen één. 

Ik begaf me tussen duizend mensen 

en nog was ik vaak alleen. 

Ik deed duizend ondoordachte dingen, 

waar geen sterveling van wist. 

Ik heb duizend spelen willen winnen 

en toch bleef het onbeslist. 

 

Maar nu denk ik dikwijls: duizend dingen, 

waarom doe ik er niet één? 

Zoveel wegen, vragen, plannen, spelen 

leiden meestal nergens heen. 

Als ik elke dag eens ga proberen 

me te richten op één zaak, 

schiet 'k inplaats van met die losse flodders 

zonder pijn in één keer raak! 

 

Frits Deubel 

 


