
Ik gun je... 
 

Ik gun je elke dag een engel 
die voor je zorgt wanneer het niet 
zal gaan zoals je graag zou willen 

en je geen enkel lichtpunt ziet. 

Iik gun je zonnige gedachten 
die iets verzachten van je strijd 
gestreden in de lange nachten 

van bange zorg en eenzaamheid.  

Ik gun je alle mooie dingen 
die ieder mens zo dolgraag wil 

en dat je in de trieste dagen 
toch even blij kunt zijn en stil. 

Ik gun je dat een golf van warmte 
vanuit mijn hart in 't jouwe stroomt 

en dat er wonderen gebeuren 
zoals je ze alleen maar droomt.  

Ik gun je elke dag een engel 
die steeds tot helpen is bereid 

een engel met een hart vol liefde 
die met je strijdt en met je lijdt. 

 
Ik gun je dat vanuit de hoge 

een stille kracht jouw pijnen stilt 
en dat je zegt: "ik ben vandaag weer 

als door een wonder opgetild!"  

 

Frits Deubel 
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