
Herfst 

Donkere wolken pakken zich samen, 

een regenbui klettert tegen de ramen. 

De zomer is weer verdwenen, 

een nieuw seizoen verschenen. 

 

De gure herfst is aan gekomen, 

men ziet het aan de vele bomen. 

Bladeren dwarrelen over de grond, 

de wind speelt er mee in het rond. 

 

De bladeren aan de takken verkleuren 

dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren. 

Prachtige, goud gele tinten verschijnen, 

maar zullen helaas spoedig verdwijnen. 

 

De bomen worden kaler en kaler 

weer en wind steeds schraler. 

Storm en regen vieren nu hoogtij, 

maar wij weten, dit gaat voorbij.. 

 

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, 

maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. 

Hij geeft ons de seizoenen en tijden, 

laten we ons dan in Hem verblijden. 

 

Ook in de herfst van ons eigen leven, 

wil Hij ons kracht en sterkte geven. 

Laten wij daarom steeds maar weer, 

ons vertrouwen stellen op De Heer. 

Fedde Nicolai 


