
Naar Psalm 23 

 

Verheugd weet ik dat God mijn leven leidt 

’t ontbreekt mij niets, mijn Herder geeft mij rust 

in groene weiden, vree naar hartenlust 

ik krijg vernieuwde kracht en veiligheid 

 

Verheugd weet ik dat God mijn leven leidt 

al gaat mijn weg door diepte, ja vallei 

ik ben niet bang want Hij is mij nabij 

en Hij bemoedigt en mijn Herder weidt 

 

Verheugd weet ik dat God mijn leven leidt 

en nodigt mij aan tafel, vol gedekt 

Hij zalft mijn hoofd, met olie, ’t ruikt perfect 

mijn beker vloeit zo over: heerlijkheid 

 

Verheugd weet ik dat God mijn leven leidt 

geluk, genade volgen mij steeds weer 

ik keer terug in ’t huis van God, mijn Heer 

voor vele dagen tot in eeuwigheid 
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