
 

Vluchtelingen. 

 

De trein komt aan.... 

in het zachte licht 

van een volle maan.... 

 

Lopen vader, moeder en kinderen 

heel gedwee....twee aan twee 

naar de warmte, brood en eten. 

 

Om heel even maar.... 

de ellenlange tocht.... 

ontberingen en honger te vergeten 

 

Hartverscheurend zijn de verhalen 

van haat en wreedheid....ongekend 

jarenlange ellende in hun hoofden ingeprent. 

 

Slapeloze nachten, waar ze in gedachten 

bij allen zijn....die bleven. 

 

Maar steeds rijst de vraag.... 

Zijn zij nog in leven? 

 

Ja, zij mogen blijven wonen 

in vrijheid.... 

in dorp of stad. 

 

Maar steeds klemt die vraag 

Waar is mijn familie vandaag? 

 

Be Hoeksema 

 
 


