
Het bestaat 
 

Het bestaat, 
de kracht die de Geest van God geeft. 

Het bestaat, 
het nieuwe leven door de Geest van God. 

Het bestaat, 
Pinksteren: je openstellen,  

bevrijd worden, nieuw worden, 
doorvertellen, enthousiast maken, 

vernieuwen, veranderen. 
 

allemaal eensgezind bij elkaar, 
allemaal als broer en zus, 

allemaal in één Geest, 
één gemeenschap, één gemeente, 

één kerk in de wereld. 
 

Het bestaat, 
de nieuwe adem, moed, 

de ander verdragen, jezelf verdragen, 
de ander accepteren, jezelf accepteren, 

geen haat, geen ruzie, geen oorlog. 
 

Het bestaat, 
vrede voor mensen ver weg en voor mensen dichtbij. 

Er zijn mensen die elkaar begrijpen, 
die bij elkaar horen, met elkaar, voor elkaar, 
die één taal hebben: de taal van de liefde. 

 
Er is de hoop van Pinksteren: 

wegspattende vonken, laaiend vuur. 
Op aarde brandt een vuur. 
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