
Als ik maar weet…. 

Als ik maar weet, mijn God 

Dat U mijn aardse leven leidt 

En mij van zonden hebt bevrijd 

Dat U begaan bent met mijn lot. 

 

Als ik maar weet, dat ik mijn zorgen  

Altijd aan U mag toevertrouwen 

En dat die keus mij nooit zal berouwen 

Dat U bij mij bent, elke nieuwe morgen. 

 

Als ik maar weet, dat U mij niet verlaat 

En ook altijd bij mij wilt zijn 

In vreugde, maar ook in pijn 

Wil mij gedenken in Uw wijs beraad. 

 

Als ik maar weet, dat U mij bij wilt staan 

In alle omstandigheden en in alle tijden 

Dat U Uw aandacht aan mij zult wijden 

Mijn God, ik bid U, blijf met mij begaan. 

Amen 

 

Fedde Nicolai 


