
Mijn naam is niet belangrijk, 

 

 

Mijn naam is niet belangrijk, 

want ik ben die ik ben. 

ik ben voor jou gekomen, 

‘k ben blij dat ik jou ken. 

 

ik wandel door de straten, 

het lijkt zo heel gewoon, 

ik leid een mensenleven, 

maar ik, ik ben Gods Zoon. 

 

zo nu en dan een wonder, 

men noemt mij dan een held, 

maar vaak krijg ‘k vreemde vragen, 

mijn dagen zijn geteld. 

 

men wil mij niet geloven, 

bespot, vernedert mij, 

mijn naam is niet belangrijk 

maar jij... geloof je mij? 
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