
 
Here God 

 
Laat onze jeugd in uw richting groeien, 

zoals bloemen zich uitstrekken 
naar de warmte van uw lentezon. 

  
Laat onze volwassenheid vrucht dragen, 

zoals bomen, die zich wiegen 
in het licht en de zomerwind 

  
Laat ons ouder worden een rijpen zijn, 

zoals druiven groeien 
door de herfststralen aangeraakt. 

  
Laat ons einde een voltooiing zijn, 

zoals het sneeuwkleed 
van de winter alles in stilte bedekt. 

  
Heer, 

Laat ons in uw richting groeien, 
en wees bij elk einde 

steeds weer ons nieuw begin. 
 

Zo bidden wij U in groot vertrouwen, 
in Jezus’ Naam 

Amen.  
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