Veertig dagen in gedachten

Heer ‘k wil in gedachten veertig dagen met U gaan,
tijd van verwachting en van overgang.
Ja ‘k wil deze bange weg van U verstaan
en denken aan de weg van u zo bang.

Ik zou het brood van U ontvangen
als U de laatste Seder viert op aard’.
En naar de laatste beker wijn verlangen
waarin verdriet en vreugde zijn bewaard.

Maar zou ik wakker met U kunnen blijven
als U de zware strijd voert in de nacht.
Bij ’t maanlicht in de hof van de olijven
omdat U wist dat er zwaar lijden wacht?

Als U gevangen werd door de soldaten
verstopte ik me vast achter dikke bomen.
Ik zou ook achterblijven in Jeruzalems straten
en niet dicht bij soldaten durven komen.

‘k Was met de schare mee naar Golgotha gegaan.
O Heer daar stierf U aan het kruis de dood.
Ik zou daar stil tussen de mensen staan
en dan getuige zijn van Kruis en dood.

Heer, ‘k wil in gedachten met U meegaan
en denken aan wat U ons heeft gegeven
Na drie dagen toen als koning opgestaan,
U overwon en gaf voor mij Uw leven.

Heer, veertig dagen zal ik stil gedenken:
Uw trouw is tot mijn laatste dag.
U wilde zelfs Uw leven voor mij schenken
zodat ik later bij U wonen mag
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