
Sterren 

Heer, 
Ik heb vanavond buiten gestaan, 

Onder Uw wijde hemel 
Keek ik naar boven 

En zag miljoenen sterren, 
Grote en kleine. 

 
Is het waar, 

Is Uw liefde zo wijd als de hemel, 
Kent U ons allen 

Zoals U alle sterren kent 
En feilloos voert langs hun banen? 

 
Geef mij vertrouwen in U, 

Ook als er nevels zijn en wolken, 
Als ik de zon van Uw liefde niet zie, 

Uw goedheid en Uw grootheid 
Niet kan ontdekken. 

 
Geef mij helderheid van geest 
Om ook in het donkerste uur 

Uw lichtend aangezicht te zien, 
Uw vriendelijke ogen te ontwaren. 

 

Jaap Zijlstra 

 


