
 
 
 

De reis 
 

Gaf ik het stuur maar in Uw handen 
U hebt het goede rijbewijs 

Maar ik verbreek zo vaak de banden 
En ga dan soma alleen op reis. 
Ik schakel fout, en rem te laat, 

toch weet ik dat U met mij gaat! 
 

Ik kan zo moeilijk overgeven, 
Mijn eigen lot en dat van hen 
die mij zo lief zijn in dit leven 
En dat terwijl ik U toch ken. 

Leer het mij zeggen na elke daad: 
“Toch weet ik dat U met mij gaat!” 

 
God, pakt U mij het stuur maar af 

En rijdt U zelf maar verder. 
Of leid mij met Uw eigen staf 

U bent de Goede Herder. 
De wegwijzer is Jezus’ kruis 

Zo brengt U mij eens veilig thuis. 
 

Dichter onbekend 
 
 


