De pluisjes in de Pinksterdienst

In haar witte toga
stond ze midden in de kerk
te blazen als de wind
tegen de uitgebloeide
paardebloem

pluisjes cirkelden rondom

beschenen door het licht

van de door glas in lood
komende zon

het is als met de wind
je ziet hem
door de dingen die bewegen
net als de pluisjes
neerdalend op uitgesleten tegels

zo is de Geest,
je ziet hem in de liefde
in al wat goed is,
vruchten geeft

het is Gods adem
die de Geest beweegt.
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