
Gebed om zegen over dit huis 

God, wij vragen uw zegen 

over dit huis. 

Dat het een woning mag zijn 

waarin wij ons kunnen thuis voelen, 

een ruimte voor rust en bezieling. 

Dat de sfeer getekend mag zijn 

door een warme zorg en liefde, 

persoonlijke aandacht voor elkaar. 

Zegen onze dag en onze nacht. 

Moge alles wat wij meemaken 

gedragen worden door Uw liefdevolle nabijheid. 

Geef dat onze vreugde zó rijk mag zijn 

dat wij ons verdriet kunnen dragen. 

Geef dat wij zó met elkaar kunnen omgaan 

dat onze eenzaamheid te verduren is. 

Zegen alle kleine dingen 

die zo eigen zijn aan ons huis. 

Geef dat het alledaagse leven 

zijn bezieling mag ontvangen 

van het geloof 

dat ons elke dag opnieuw het leven gegeven wordt. 

Zegen ons huis 

opdat het ook ruimte mag bieden 

aan vreemdelingen, 

een gastvrij onderdak 

voor mensen die geen thuis kunnen vinden, 

een ruimte om op adem te komen 

voor ieder die ons nodig heeft. 
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