
 

 

Pinksterfeest 

Veel mensen kennen het bijna niet meer 

De blijdschap van het Pinksterfeest 

Toch vieren Christenen dit elk jaar weer 

Maar niet meer zoals het is geweest. 

 

Men weet niet meer wat Pinksteren is 

Ja, een extra vrije dag misschien 

Maar waarom, wat is de betekenis 

Veel mensen houden het voor gezien. 

 

Toch hoort men de kerkklokken luiden 

Die roepen een ieder om te komen 

Om jong en oud, om allen te beduiden 

Dat Gods Heilige Geest is gekomen. 

 

Wat Jezus beloofde na Zijn hemelvaart 

Hij , die liefde is, laat ons nooit alleen 

Hij is ons vertrouwen meer dan waard 

Hij zond de Heilige Geest naar ons heen. 

 

Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest 

Hij die in ons wil wonen en werken 

Dit gedenkt de kerk op het Pinksterfeest 

En wil ons geloof in Hem versterken. 

 

Word vervuld met de Heilige Geest 

Want de vrucht van de Geest is goedheid 

Trouw, blijdschap, maar liefde het meest 

Zachtmoedigheid en vriendelijkheid 

 

Dit alles geeft één en dezelfde Geest 

Als wij door de Geest van God leven 

Is ons leven één groot Pinksterfeest 

Als door de Heilige Geest gedreven. 

 

Fedde Nicolai 

 


