Ik heb nog 40 dagen tijd

Heb ik nog veertig dagen tijd
Voor het Paasfeest kan beginnen
Zijn er ieder jaar steeds weer
Die dagen nodig om mij te bezinnen

Bezinnen doen we elke dag
Maar op zondag blijft het feest
Het blijft een dag van zon en lach
Dat is al eeuwen zo geweest

Maar voor we ’t Paasfeest laten komen
In zijn allerhoogste glans
Van de Heer die weer gaat komen
Gaan we bij onszelf weer langs

Heb ik nog iets goed te maken
Is er nog een zere plek
Zijn er nog wat duistere zaken
Houd ik mijzelf niet voor de gek

Als ik mijzelf zo heb bezonnen

Ben ik klaar , wacht onbevreesd
Op de Heer die heeft gewonnen
Van de dood, dan is het feest!
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