
 
 

ZEG DAN: “IK GELOOF” 
 

Als een kind je morgen vraagt: 
“Waarom durf je de toekomst aan, 

waarom houdt je het goede vol, 
waarom gaat het kleine jou ter harte, 
waarom buig je niet voor het zware, 

waarom sla je bruggen tussen mensen, 
waarom wil je bergen verzetten?” 

Zeg dan: Kind ik geloof - 
Niet in chaos en donkere leegte, 

maar in God, die sprak: 
“Er is licht - jij mág leven”. 

 
Als een vriend je morgen vraagt: 

“Waarom durf je de toekomst aan, 
waarom wordt je niet bitter in tegenslag, 

waarom klaag je onderdrukking aan, 
waarom spreek je machtigen tegen, 

waarom hoedt je het kwetsbare, 
waarom wil je onwaarheid weerstaan?” 

Zeg dan: Vriend, ik geloof - 
Niet in hardheid, of leugen, 

maar in Hem, die sprak: 
“Ik ben het licht, Ik ben het leven”. 

 
Als de wereld je morgen vraagt: 

“Waarom durf je de toekomst aan, 
waarom kleedt je armen en naakten, 

waarom biedt je ontheemden jouw dak, 
waarom wil je hongerigen voeden, dorstigen laven, 

waarom gaat jou de schepping ter harte, 
waarom bescherm je leven? 
Zeg dan: Wereld ik geloof - 

niet in sterven of dood, 
maar in het Woord, dat spreekt: 

“Jij mag lichter levend verder gaan”. 


