
Ik zie in zoveel dingen 
De vinger van Gods hand. 
Hij zaait Zijn zegeningen 
Als zaad over het land. 

Al ligt het daar verborgen 
Een winter lang, het wacht. 

Wacht op de zon die morgen 
verrijst in volle pracht! 

 
De bloesems aan de bomen, 

de vogels in de lucht, die zingen: 
God zal komen, 

de Geest geeft goede vrucht! 
Het woord is uitgesproken, 

het zaad valt wereldwijd 
uw lente is ontloken, 
de grote zomertijd. 

 
Ik zie in zoveel dingen 

de handen van de Heer, 
ik zal, ik moet wel zingen 
en zingend zie ik méér: 

het zaad groeit zienderogen, 
de halmen opgericht. 
Lof zij God in de hoge 
De oogst is levenslicht! 
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