Liefde is mee willen dragen aan de eenzaamheid en pijn,
is een antwoord op de vragen, die niet uit te spreken zijn.

Liefde is je armen leggen om wie bang is en veracht
is dat ene woordje zeggen waar een angstig hart op wacht.

Liefde is diep mededogen met wie niet is te verstaan.
Al het andere is gelogen, kan de levensnood niet aan.

Liefde is de zin van het leven en ik vroeg in mijn gebed,
Heer, wil ons daarmee omgeven op de plaats waar U ons zet.



