
 
 

Zonnebloemen. 
 
 

Ik ben een zonnebloem, ik moet steeds groter groeien, 
Steeds hoger, hoger naar de grote zon. 

Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren: 
Groei jij naar Hem die alles overwon. 

 
Ik ben een zonnebloem, maar soms krijg ik een steuntje, 

Een stok: de wind bezorgt mij dan geen last. 
Toe  mensenkind, wil dit toch van mij leren: 

Geen kletspraat meer, maar houd de waarheid vast. 
 

Ik ben een zonnebloem, ik heb veel diepe wortels, 
Die halen kracht en voedsel uit de grond. 

Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren: 
Lees in de Bijbel, leer van Gods verbond. 

 
Ik ben een zonnebloem, met grote groene bladen, 

Daar adem ik de lucht mee  uit en in. 
Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren: 

’t Gebed als adem geeft het leven zin. 
 

Ik ben een zonnebloem, ik sta op sterke benen 
Mijn steel draagt heel mijn zware bloemenkroon. 

Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren: 
Een sterk geloof groeit naar Gods eigen Zoon. 

 
Ik ben een zonnebloem, ik draag wel duizend zaden, 

Die maken nieuwe bloemen zonder tal. 
Toe mensenkind, wil dit toch van mij leren: 

Strooi uit het zaad! Gods woord komt overal! 


