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k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 
als 'k leefde in die tijd 

waar Hij als Kind al weten moest 
van d' helse zware strijd. 

 
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 

als 'k in Gethsemané 
Zijn knechten daar zag slapen, 

misschien sliep ik wel mee. 
 

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 
als 'k wist wat komen ging. 

Zou 'k net als Hem vertrouwen op 
Zijn Vaders zegening? 

 
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben, 

zou 'k net als Judas zijn? 
Zou 'k vriendschap met Hem sluiten 

- al was 't bij hem maar schijn.- 
 

Of... zou ik zoals Petrus zijn 
die daar Zijn Heer verried? 

Zou 'k net als hem daar zeggen: 
Nee écht, ik ken Hem niet! 

 
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 

als ik het kruis zou zien 
dat Christus daar moest dragen, 

weet jij het wel misschien? 
 

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 
toen Hij die woorden zei: 

Ach Vader, God, vergeef het hen, 
'k nam ook hún kruis op Mij! 

 
'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben, 

zou 'k als Maria zijn 
die alles schrijnend aan moest zien, 

- haar hart vervuld van pijn? - 
 

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben 
als 't midden op de dag 

ineens volledig donker werd, 
'k geen hand voor ogen zag. 

 
Zou 'k angstig zijn als ik daar was 

waar Hij Zijn laatste kracht 
bewaarde om te roepen: 

Mijn God, het is volbracht? 
 

Ik zou het echt niet weten, 
'k weet wel dat Hij nú leeft 

en dat Hij door die zwarte dag 
weer 't eeuwig leven geeft, 



 
aan ieder die Hem liefheeft, 
die zingt met hart en stem: 

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben, 
maar tóch...Ik hoor bij Hem! 
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