
 
 
 
 

Als vandaag de zon gaat schijnen…. 
 

Als vandaag de zon zal schijnen, 
is de dag wat minder zwaar; 

valt het licht door de gordijnen, 
neem ik weer het leven waar. 

 
Wanneer de zon de kamer kleurt, 

is de dag een beetje lichter, 
word je er door opgefleurd, 

lijkt de wereld ook wat lichter. 
 

't Leven is toch vaak een kruis, 
mensen scheiden, mensen vechten. 

Lijden.., soms in 't ziekenhuis, 
waar ze zoveel wonden hechten. 

 
Pijn, fysiek soms niet te dragen, 
uitzichtloos, zo veel verdriet.... 

Toch maar steeds opnieuw weer vragen: 
Here God, vergeet mij niet. 

 
Laten wij 't toch meer waarderen, 

liefde delen om ons heen. 
Zegen is een vrucht des Heren, 
Hij geeft vreugde voor geween. 

 
Als vandaag de zon zal schijnen, 

heb ik ineens veel meer zicht. 
God alleen kent al de Zijnen, 

zonder Hem....verdwijnt het Licht ! 
 

Frits van der Made 


