
 
 
 

De dag van morgen 
 

Levend naar de dag van morgen, 
kijkend naar de hemellucht, 

ligt de toekomst nog verborgen 
in een wereld die diep zucht. 

 
Schrijdend naar de nieuwe dagen, 
wankelend naar een nieuw begin, 

ontzagwekkend, vol van vragen 
naar de oorsprong en de zin. 

 
Help mij Heer met al mijn zorgen, 

zoveel vragen op mijn pad, 
help mij op de weg naar morgen, 

maak mijn weg en paden glad. 
 

Onbekend, maar zéker weten, 
álles wat er komen gaat, 

heeft Zijn Hand al uitgemeten, 
Schepper van de juiste maat. 

 
Cobie Verheij-de Peuter 


