
 
Paulus, de apostel 

 
Bewondering 

heb ik voor Paulus 
die zo gedreven was 

te spreken 
in onbekende steden, 

op grote pleinen 
in vurige betogen 

vol geestdrift en gloed 
in openheid en zwakheid, 

oprecht en vol moed 
 

en dan de brieven 
die hij schreef 

met die innemende 
openingszinnen, 

de liefde van God 
die daaruit spreekt. 

 
Soms vul ik in gedachten 
mijn eigen plaatsnaam in 

en voor de mensen die hij noemt 
namen van ons gezin. 

Dan komt wat hij wil zeggen 
onnoemelijk dichtbij, 

zijn die verzonden brieven 
die dag bestemd voor mij. 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 


