
DE WEG NAAR BETHLEHEM 

 

 

 De weg naar Bethlehem 

is soms zo eind'loos ver 

en door een dichte mist 

ontbreekt het licht der ster. 

Verdrietig zoek je God 

in al je eenzaamheid 

en smeek je of Zijn hand 

je naar de kribbe leidt. 

 

De weg naar Bethlehem 

gaat door je eigen hart, 

waarin je vaak verdwaalt 

door tegenspoed en smart. 

Je ziet geen wijzen staan, 

die leiden naar het Kind, 

er klinkt geen eng'lenzang, 

waardoor je vrede vindt. 

 

De weg naar Bethlehem, 

probeer die toch te gaan, 

want aan het einde kom 

je bij de Heiland aan. 

Kniel daar dan biddend neer. 

hij ziet je zorg en pijn 

en wat is schoner dan 

heel dicht bij Hem te zijn! 
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