Omringd door liefdevolle zorgen
Beveiligd als een kostbaar pand,
Zo ligt mijn broos bestaan geborgen
Diep in de holte van Uw hand.

Mijn pril bestaan hebt Gij gezocht;
Uw liefde riep mij in het leven.
Elke minuut, elke ademtocht
Wordt mij in gunst door U gegeven.

Dit blijde weten, dit geluk,
Slaat alle twijfel in mij stuk.
Verdrukking, ziekte, dood of lijden,
Wat kan mij van Uw liefde scheiden?

Want in de holte van Uw hand,

Omringd door liefdevolle zorgen

Beveiligd als een kostbaar pand,
Houdt Gij voor eeuwig mij geborgen!
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