Wat een voorganger

Daar gingen ze,
de leerlingen van Jezus,
bergopwaarts
naar Jeruzalem
en Jezus ging hen voor,
hen af en toe
terzijde nemend,
vertellende wat Hem
te wachten stond,
eindigend met de
hoopvolle woorden
dat Hij na drie dagen
weer op zou staan.

Daar gaan we,
bergafwaarts
of toch maar
achter Jezus aan?
Hij wil ons graag
terzijde nemen,
vertellen wat ons
dan te wachten staat.
Hij heeft de zware weg
voor ons doorlopen
opdat wij hoopvol
onze weg
bergopwaarts gaan.



