
 
 

Advent 
 

Weet je wat Advent betekent 
En begrijp je wat het vraagt? 
Of… is veel van dat beleven 
In je diepste zijn vervaagd? 

 
Vier je straks de komst van Jezus 

In de nacht van je bestaan 
Zonder dat de ster van Betl’em 

ook voor jou is opgegaan? 
 

Blijft je lied beperkt tot klanken? 
Zoek je enkel ’t sentiment, 

Zonder dat je hart van binnen 
“t God met ons” bewust herkent? 

 
Weet je dat Advent je oproept 

tot bezinning op het feit 
dat geloof vraagt om beleven, 

Om een hart dat toebereid 
 

’t Kind opnieuw wil gaan begroeten, 
Zelfs als niemand hem herkent? 

Dan pas ga je immers voelen 
Wat het zeggen wil: Advent? 

 
Als je ’t wonder van Gods liefde 

Ook vandaag wilt ondergaan, 
Moet je echt niet blijven wachten, 

Maar op weg naar Jezus gaan. 
 

God zal zelf het pad wel wijzen 
Als je dat alleen niet vindt. 

Want Advent kent maar één einddoel: 
De aanbidding van het Kind! 

 
Truus van der Roest 

 
 
 


