


Hij leidt mij naar 
grazige weiden.



Schapen in groene wei 
volgend de goede Herder.



De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar  vredig water.

Zo voel ik mij en dank daarvoor de Heer.





Hij doet mij neder liggen in grazige weiden.

Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.



De Herder met stok en staf leidt de schapen langs de levensweg 
die wij moeten gaan via diepe dalen en stille wateren.



Hij leidt mij.

Hij voedt mij, 
geestelijk en 
lichamelijk.

Hij sterkt mij.

Hij is er altijd 
voor mij.



Ik hoef niet bang te zijn, U bent altijd bij mij nu en in eeuwigheid.



U nodigt mij 
uit aan tafel, 

U zalft mijn 
hoofd met olie,
mijn beker 
vloeit over.

Psalm 23 : 5, 6



zwart: donkere tijden in ieders leven

wit: het niets, de lijntjes naar iets in je leven

linksboven:
de tijd, het leven komt en gaat

rechts:
Love, wat is mooier dan liefde in alle vormen

kern (rood rond):
laat je leven rond zijn en niet hoekig,  
God kan daarin inspireren

Het schilderij loopt boven uit.  Waarheen?


